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Belangrijke data 
 

- 26 september: MR vergadering 
- 30 september: OV-vergadering 
- 2 oktober: Start Kinderboekenweek 
- 4 oktober: Dierendag/ dag van de leraar 
- 10 oktober: Boekenbal 

Nieuws vanuit directie: 

Beste ouders/verzorgers, 

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar! Zoals jullie weten verschijnt deze 
maandelijks op Isy en op onze website www.opgenhei.nl. In deze brief wordt het 
nieuws met betrekking tot onze school weergegeven, evenals leuke weetjes. 
Daarnaast worden er elke keer een paar groepen in het zonnetje gezet. Ik wens u 
alvast veel leesplezier! 
Een speciaal welkom aan onze nieuwe ouders/verzorgers! Het zal vast hier en 
daar nog wat wennen zijn, maar schroom niet om bij vragen of onduidelijkheden 
contact op te nemen met de leerkracht, de IB-er of met mij. 
Afgelopen weekend was er op school een zeer goed bezochte Fancy Fair, 
georganiseerd door de oudervereniging. Lieve oudervereniging, dank jullie wel. 
Het was fantastisch en we hebben genoten! 

Hartelijke groet, 
Marjo Brinkman 

Nieuws vanuit de leerlingenraad: 
 

Wisten jullie dat wij op school een leerlingenraad hebben?  
Uit iedere groep 5,6,7 en 8 worden 2 kinderen gekozen om de klas en alle kinderen 
van basisschool Op Gen Hei te vertegenwoordigen.  De leerlingenraad is er dus 
dóór en vóór de kinderen.  Zo hebben alle kinderen inspraak in de dingen die hen 
aangaan.   
Over alles wat zij belangrijk vinden kunnen ze (mee)praten, meedenken en ook zelf 
creatief zijn.  
Op dit moment zijn we bijvoorbeeld samen aan het onderzoeken of we ons 
speelplein uitdagender en leuker kunnen maken. De eerste werkbijeenkomst is al 
geweest. Er zijn hele collages gemaakt met de dingen die zij graag op het plein 
terug zouden willen zien.  
Nu zijn het nog de kinderen uit het vorige schooljaar maar later dit jaar worden er 
weer nieuwe kinderen gekozen.  
DENK MEE, PRAAT MEE EN DOE MEE!!  
Misschien iets voor jou?? 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws uit de groep: 
 
Groep 1A 
 

Wat was het voor allemaal spannend om na de vakantie (weer) naar school 
te komen. Een paar kinderen zijn gebleven en er zijn er ook die voor de 
allereerste keer kwamen. De groep is nog niet zo groot maar er zijn 
inmiddels kinderen aan het wennen. 

 

Aan de hand van verschillende prentenboeken: ' Kikker is kikker' en 'Wil je 
mijn vriendje zijn?' hebben we gewerkt rondom het thema vriendschap. Om 
elkaar beter te leren kennen hebben we veel spelletjes gedaan, waarbij de 
spelletjes met ballonnen toch wel favoriet waren. 
 

Met als uitgangspunt het prentenboek 'Het Kleurenmonster' zijn we bezig 
geweest met verschillende emoties: in de war, blij, verdrietig, boos, bang, 
kalm en verliefd. Bij elke emotie hoort een kleur én gezichtsuitdrukking en 
inmiddels kunnen we heel goed aangeven welke kleur we op een bepaald 
moment zijn. Allerlei activiteiten staan in het teken van het Kleurenmonster 
en we spelen, tekenen, knippen en plakken er wat op los. 

 

Groetjes van groep 1A en tot de volgende keer. 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws uit de groep: 
 
Groep 3 

De eerste schoolweken zijn omgevlogen en wat hebben de kinderen (en ook de juffen) 
al veel geleerd, gedaan, ontdekt en genoten. 
De afgelopen weken hebben we flink aandacht besteed aan de belangrijke ‘gouden 
weken’ die elk jaar in het begin van het schooljaar terugkomen. Dit schooljaar staat in 
groep 3 het thema: ‘vogels – de juf knutselt vleugels om ons hoger te laten vliegen’ 
centraal.  

 

Middels het spiegelverhaal uit het prentenboek ‘Coco kan het’, hebben we aandacht 
besteed aan onze gevoelens: je onzeker voelen als je iets nieuws moet doen, maar 
ook het trotse gevoel dat je krijgt als je iets probeert en doorzet ondanks dat je je er 
onzeker bij voelde. Dapper en moedig zijn, doorzetten, van proberen kan je leren, 
iedereen is anders, zijn zomaar een greep uit het repertoire waar we de afgelopen 
weken bij stil hebben gestaan.  

Daarnaast hebben we ook samen afspraken gemaakt over hoe we dit schooljaar in 
ons ‘vogelhuisje’ samen met elkaar om willen gaan. Daarvoor maken we gebruik van 
de 3 pijlers: 
-zorg goed voor jezelf (wat heb jij nodig om er een fijn schooljaar van te maken?) 
-zorg goed voor de ander (hoe gaan we met elkaar om zodat iedereen zich ‘thuis’ kan 
voelen?) 
-zorg goed voor de omgeving (hoe houden we ons ‘vogelhuisje’ netjes en schoon?) 

Ook hebben we, dankzij alle ouders/verzorgers/opa’s en oma’s die konden rijden, ons 
eerste uitstapje van dit schooljaar al gemaakt. De voorstelling van Cultura Nova: 
‘Korrol’, was indrukwekkend. Een aantal foto’s ter impressie. 

  
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws uit de groep: 
 
Groep 5 
 
Groep 5 is het schooljaar goed gestart. Na weer even opnieuw kennismaken met 
elkaar (en met de juf), zijn we weer lekker aan de slag gegaan. 
We zijn begonnen met geschiedenislessen en leren een heleboel over de tijd van de 
ridders en de monniken. En dat gaat niet alleen over de belangrijke personen in die 
tijd, zoals de missionarissen Willibrord en Bonifatius, en keizer Karel de Grote, maar 
ook over het klimaat in de middeleeuwen en het soort voedsel dat mensen aten. We 
vinden het super interessant! 
Daarnaast hebben we iedere week een raadsel waarin we samen iets nieuw leren 
over belangrijke personen of gebeurtenissen. Het is leuk als u thuis mee raadt en 
samen met de kinderen de oplossing probeert te vinden. 
  
In de rekenles staan de tafeltjes op het programma. Dat is best nog een hele klus om 
alle sommen uit het hoofd te leren en de antwoorden in een snel tempo te weten. Dat 

en het leren van de digitale en analoge klok houdt ons aardig bezig 😊. 

  
In de muziekles hebben we ook veel plezier en maken we kennis met heel veel 
verschillende muziekinstrumenten. Die mogen ook worden uitgeprobeerd, zoals u 
kunt zien op onderstaande foto: 

 
 
Dit was het eerste kijkje in de keuken van groep 5! We gaan er samen een leuk en 
leerzaam schooljaar van maken! 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuws uit de groep: 
 
Groep 7 

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. Sommige leerlingen 
moeten nog even wennen aan het schoolritme na de vakantie, terwijl anderen stiekem 
al verlangen naar de herfstvakantie. 

In de afgelopen weken hebben we verschillende activiteiten gedaan om elkaar beter 
te leren kennen. Zo hebben we het Dilemmaspel gespeeld, waarbij leerlingen 
bijvoorbeeld moesten kiezen of ze liever samenwerken of alleen werken. Ook kwamen 
er grappige dilemma's voorbij, zoals: je ouders lopen een dag mee op school, of de juf 
gaat een dag met je mee naar huis. Daarnaast hebben we samenwerkingsopdrachten 
gedaan, zoals een bal steeds in dezelfde volgorde rondgooien en proberen dit steeds 
sneller te doen, door goed samen te werken. In de gymzaal hebben we spellen 
gespeeld zoals Slakobal, vuurwerktikkertje en het "chagrijnenparcours", waarbij 
teamwork steeds centraal stond. 

We hebben ook creatieve opdrachten gedaan, zoals het uitknippen van ons silhouet 
en eromheen tekenen wat bij ons past: onze hobby's, favoriete eten, gezin en meer. 

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie, 
genaamd Wetenswaardig. De meeste leerlingen zijn erg enthousiast en leergierig, 
terwijl het best pittige stof is! We hebben al veel geleerd over de aarde, zowel 
vanbinnen, als van buiten. We hebben besproken wat exogene en endogene krachten 
zijn en hoe deze krachten de aarde veranderen. Ook hebben we onderwerpen 
behandeld zoals continentendrift, platentektoniek en convectiestromen. Voor de 
eindopdracht werken we in groepjes samen met leerlingen uit groep 7/8 en 8, om de 
kenmerken van verschillende landschapstypen binnen een deel van een continent te 
beschrijven en onze opgedane kennis toe te passen. 

   

Het eerste uitstapje heeft ook al plaatsgevonden. We zijn naar de theatervoorstelling 
imperfect geweest.  

 



 

 

 

Wist je dat… 
 

→… de Fancy Fair dit schooljaar goed bezocht is geworden? 

→… gouden weken nog in volle gang zijn en er in de klassen diverse activiteiten 

worden gedaan om een prettig groepsklimaat te vormen? 

→ … we momenteel plannen maken voor de aanleg van een nieuw schoolplein? 

→ … het thema van de Kinderboekenweek 2024 ‘Lekker eigenwijs’ is? 

→ … we ook dit schooljaar elke maand een nieuwe nieuwsbrief uitbrengen om u 

op de hoogte te houden van alle leuke en leerzame dingen die er gebeuren in de 
school en de klassen? 
 


