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Belangrijke data 
 

- 21 t/m 25 oktober: herfstvakantie 
- 30 oktober: studiedag 
- 4 november: studiedag groep 1-2 
- 12 november: nieuwsbrief November 2024 

 
Nieuws vanuit directie: 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Afgelopen periode is heel druk geweest. Zo is school bezig geweest met het 
volgen van een aantal cursussen, het opvangen van zieken en het organiseren van 
activiteiten (samen met de oudervereniging) als de fancyfair en het 
kinderboekenfeest. Na de herfstvakantie komen we hopelijk in wat rustiger 
vaarwater. 

Ook zijn er plannen om ons schoolplein opnieuw in te richten. Samen met de 
leerlingenraad en de werkgroep heeft er overleg plaats gevonden met een bureau 
gespecialiseerd in het ontwerpen van schoolpleinen. Het voorlopig resultaat is al 
een veel uitdagender en groener ontwerp. Wordt vervolgd… 

Tenslotte, binnenkort komen onze leerkrachten Janine Berger en Susanne 
Schlechtriem weer terug van hun bevallingsverlof. Dit zal leiden tot wat 
veranderingen in de bezetting van een aantal groepen. Deze wijzigingen zullen zo 
snel mogelijk via ISY met jullie worden gedeeld. 

Marjo Brinkman 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws uit de groep: 
 
Groep 1/2A 
 
Nou moe, het schooljaar is nog maar net begonnen en we hebben al zo ontzettend 
veel gedaan.   
 
Eerst moesten we natuurlijk allemaal even snuffelen en wennen aan elkaar maar 
nu zijn we al een echte klas. We zorgen voor elkaar en dat gaat (meestal) best 
goed.  
 
Zo ging het over ‘voelen met je handen’ maar ook over ‘voelen met je hart'. Hoe 
voel jij je vandaag? Dat deden we met de kleurenmonsters die ons helpen om 
onszelf een beetje beter te begrijpen.  
 

    
 
Ook de Kinderboekenweek zit er alweer op en wat waren we heerlijk ‘eigenwijs’. 
We hebben gedanst, gezongen en Villa Kakelbont in de klas gemaakt om die 
heerlijke eigenwijze Pipi langkous ook een plekje te kunnen geven. Zet thuis 
‘eigenwijs van 123 zing’ maar eens op, ik weet zeker dat jullie op de tafel mee 
gaan dansen. We hebben genoten van een geweldig kinderboekenfeest. Het 
raden van wie 'de gemaskerde voorlezer' was, was al een feestje op zich!  
 

   
 
Langzaam maar zeker komt nu de herfst in de klas en na de vakantie gaan we 
daarmee verder. Geniet van de kleuren en een mooie wandeling. Wij wensen jullie 
een hele fijne vakantie! 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit de groep: 
 
Groep 3/4 
 
Net als alle andere klassen zijn we dit schooljaar gestart met een kennismaking. 
Zowel met de juf als de klasgenoten. Dit was erg spannend, maar tevens ook heel 
leuk. We hebben verschillende spellen gedaan, samengewerkt en elkaar veel 
geholpen.  

    

We begonnen het jaar al erg druk met twee verschillende voorstellingen in het 
theater. Maar er kwam ook een mevrouw op school om met ons te werken. Het thema 
hiervan van Hoe klinkt jou R? We mochten ons kleiwerkstuk na een paar dagen mee 
naar huis nemen. De show stond in het teken van allemaal letters. Een letter die op 
verschillende manieren kan klinken. Dat was erg leuk! 

   

De laatste weken voor de herfstvakantie zijn we bezig geweest met de kinderboeken-
week. We heel veel boeken gelezen en daar verschillende activiteiten aan gekoppeld. 
De verhalen gingen over dieren die op hun eigen manier eigenwijs zijn. We kwamen 
erachter dat dit niet alleen met hun uiterlijk, maar ook met hun karakter te maken 
heeft.  

   

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws uit de groep: 
 
Groep 6 
 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. Voor sommige 
kinderen was het misschien spannend om de nieuwe juf te leren kennen, maar 

inmiddels zijn we al flink aan elkaar gewend!         

In groep 6 wordt hard gewerkt. We zijn begonnen met de nieuwe methode 
Wetenswaardig, waarbij we veel leren over de tijd van ridders en monniken. We 
bespreken belangrijke personen zoals de missionarissen Willibrord en Bonifatius, en 
keizer Karel de Grote. Ook leren we over kastelen, het leen- en hofstelsel en het weer 
en klimaat in de middeleeuwen.   
 

 
 
Daarnaast zijn we druk bezig met een project voor de Kinderboekenweek, samen met 
groep 5 en 5/6. De kinderen zijn in groepjes verdeeld en hebben elk een persoon 
gekregen om zich in te verdiepen, zoals Anne Frank, Bethany Hamilton en Iqbal 
Masih. Ze verzamelen informatie aan de hand van vragen zoals "Wie ben ik?", "Waar 
heb ik geleefd?" en "Wat heb ik betekend?". Uiteindelijk maken ze een poster met hun 
verzamelde informatie.  
  
Het liedje dat bij de Kinderboekenweek hoort, wordt flink geoefend in de klas. Fijn dat 
juf Eefje, onze muziek juf, dit ook met ons doet in de muzieklessen. De kinderen 
kunnen het al goed meezingen en het dansje gaat ook al aardig!  
Iedere week krijgen de kinderen een raadsel mee naar huis, een nieuwe Grej of the 
Day. Leuk om te zien dat de kinderen hier thuis samen fanatiek over nadenken. Het 
antwoord van deze Grej koppelen we dan aan onze leestekst. Zo leren we iedere 
week iets nieuws over personen of belangrijke gebeurtenissen.   
In deze eerste weken hebben we al twee uitstapjes gehad. Het eerste uitstapje was de 
voorstelling “Imperfect” van Cultura Nova. Bij het tweede uitstapje hebben we de 
natuur ontdekt, samen met twee begeleiders van Natuurmonumenten. We hebben 
door de Brunssummerheide gelopen als echte dassen, een vossenestafette gedaan, 
en als herten over paaltjes gesprongen. Tussendoor kregen we informatie over de 
dieren in het bos en de omgeving.  

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
Nog een weekje en dan is het al tijd voor de herfstvakantie. Alvast een hele fijne vakantie! 
Rust lekker uit, zodat we erna weer fris en fruitig aan de slag, want na de herfstvakantie 

staan er weer hele leuke dingen op de planning! 😊  
 

 
Nieuws uit de groep: 
 
Groep 8 

De trappenmarathon: 

Op 04 Oktober 2024 was het eindelijk zover! We hebben met de groepen 7 en 8 
meegedaan aan de trappenmarathon in Landgraaf. Iedereen had er zin in! Het was de 
bedoeling dat we zoveel mogelijk trappen in anderhalf uur opliepen. 

Na een lekkere warming-up op muziek klonk het startsignaal en gingen we hard en 
enthousiast van start. Gemiddeld ging iedereen zo’n vier keer de trap op. Natuurlijk 
motiveerden we elkaar ook! Bijna zoveel dat we er soms zelf gek van werden. 

Boven aan de berg konden we op een scherm zien hoe vaak en hoeveel treden we al 
gelopen hadden. Gelukkig hoefden we dit niet zelf bij te houden, maar werden we iedere 
keer gescand als we de top van de berg hadden bereikt. Na een “rustige afdaling” 
kregen we beneden een stukje fruit en wat te drinken om vervolgens met goede moed 
voor de volgende ronde te gaan. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wist je dat… 
 

→… we dit schooljaar de Kinderboekenweek lekker eigenwijs op een andere dag 

zijn gestart? 

→… alle meesters en juffen hebben deelgenomen aan ‘The Masked Reader’, we in 

de klas mochten raden wie er achter de vermomming zat en de onthulling tijdens 
het boekenbal te zien was? 

→ … groep 7, 7/8 en 8 deel heeft genomen aan de trappenmarathon in Landgraaf? 

→ … vanaf 1 november juf Susanne en juf Janine weer terug zijn na hun 

zwangerschapsverlof? 

→ … we jammer genoeg afscheid moeten nemen van juf Lotte, maar we haar heel 

veel plezier en succes wensen op haar nieuwe werkplek? 
 

 

Naarmate de tijd vorderde werd het steeds lastiger om boven te komen. Iedere trede 
werd steeds zwaarder. Sommige kinderen waren echt helemaal op aan het eind. Maar 
wat zijn we trots op elkaar dat we dit gedaan hebben. 

Na anderhalf uur zat het erop en mochten we onze welverdiende trofee ophalen. 
Uiteraard hebben we dit trotse moment vastgelegd met meerdere foto’s om deze dag 
nooit meer te vergeten. 

 


