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Belangrijke data 
 

- 23 november: vergadering MR 
- 27 november: vergadering OV 
- 4 december: sinterklaasviering en surprise 
- 7 december: studiemiddag 

Nieuws vanuit directie: 

Beste ouders/verzorgers, 

De weergoden mogen ons dan op dit moment allesbehalve goed gezind zijn, 
gelukkig komt de gezelligste tijd van het jaar eraan! De werkgroep Sinterklaas is 
druk bezig school zo mooi mogelijk te versieren en voor onze jongste kinderen 
staan er uitstapjes gepland naar het Landgoed van Sinterklaas in Schinveld. De 
werkgroep Kerst staat in de startblokken om na het vertrek van Sint naar Spanje, 
het stokje over te nemen, en de school in kerstsfeer te brengen. 

Met vriendelijke groet, 
Marjo Brinkman 

 

Nieuws vanuit de leerlingenraad:  
 
Sinds een paar jaar is er ook een leerlingenraad actief op onze school. Elk 
schooljaar kiezen de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 twee 
vertegenwoordigers van hun groep. De vertegenwoordigers van alle groepen 
vormen samen met juf Suzanne de leerlingenraad. Om de 6 tot 8 weken komt de 
leerlingenraad bij elkaar. Tijdens de leerlingenraad worden er zaken besproken 
die door de leerlingen zelf ingebracht worden. Zo is er afgelopen keer bijvoorbeeld 
gesproken over een voetbalnet bij het voetbalveld. Dit zodat de bal niet meer zo 
vaak de straat op rolt. Als alle ingebrachte punten besproken zijn worden de 
vervolgstappen bepaald. Afgelopen keer is door de leerlingenraad besloten een 
paar punten met de directie te bespreken. Een aantal leerlingen van de raad 
maken zelf een afspraak met juf Marjo en koppelen bij de volgende vergadering 
terug wat er afgesproken is. Op gen Hei wil met de leerlingenraad de leerlingen 
van de school mede verantwoordelijk maken.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit de groep: 
 
Groep 1B 

Jullie raden nooit wie er bij ons in de klas is komen wonen. Kabouter David met zijn 
vrienden! Hij is in het huisje van de bijzondere beer komen wonen. De bijzondere beer 
wilde graag weer terug naar Noor waardoor het huisje leeg was komen te staan. 
David was komen spieken en dacht:” dat lijkt me wel wat!” Hij vertelt ons van alles 
over de herfst en kabouters natuurlijk! Alleen moeten we wel een beetje oppassen 
voor de heks. Die was ook langsgekomen en had een heuse heksensoep 
achtergelaten. Die stond zelfs nog te pruttelen! De meester dacht dat het gewone 
soep was, maar tjonge, wat had hij zich vergist! We zullen niet verder in detail treden. 
Maar, laten we zeggen dat de meester nog gekker werd dan normaal. Gelukkig 
hebben we de heks zelf nooit gezien en met de achtergelaten spullen en kleren 
kunnen we nu lekker onze eigen heksensoep als heks maken. 

Bij ons in de klas is overigens niet alleen herfst op het podium, nee, ook op de gang 
hebben wij een verteltafel, waar we zelf overigens prachtige bomen bij hebben 
gemaakt van klei en gekleurde blaadjes van crêpepapier! Hier mogen en kunnen we 
onze eigen verhalen verzinnen. En dat wordt ook volop gedaan! Als we even niet meer 
weten wat we kunnen spelen, dan komt de meester of de toverpen wel weer met een 
spannend herfst verhaal waar we weer nieuwe ideeën door krijgen. Of we spelen dit 
verhaal gewoon na. 

Verder dansen en springen we natuurlijk iedere dag op liedjes als: “op een grote 
paddenstoel”, “woutertje kaboutertje”, “herfst is weer gekomen”, “ spetter, spetter 
spat”, “eekhoorn, eekhoorn met je lange staartje” enz.. Soms helpen we de meester 
dan ook met gitaar spelen als hij het even niet meer weet. 

Maar we gebruiken niet alleen liedjes om op te dansen of te zingen, nee hoor, 
sommige liedjes gebruiken we ook bij krullenbol. Dan maken we meestal grote 
bewegingen die ons helpen bij het ontwikkelen van onze motoriek. Deze periode 
hebben we o.a. de paddenstoel en de egel gemaakt. Bij de egel hadden we eerst 
geoefend met scheerschuim op de tafel. Wat een lol hadden we! Want de meester had 
veel te veel scheerschuim gebruikt. Het was één grote schuimboel! Maar daardoor 
konden we wel extra lang en goed oefenen. Wat voelde dat scheerschuim gek aan. 
Gek, maar wel lekker! Heerlijk door het schuim met 1 hand of 2 handen, de hele arm of 
“stiekem” even proberen met de neus. Het mocht allemaal! Na het oefenen hebben we 
de egels ook nog op een groot vel gemaakt met rocks (kleine ronde waskrijtjes) en 
jawel hoor, de egels zijn stuk voor stuk prachtig geworden! 

   

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws uit de groep: 
 
Groep 3/4 

Zowel de kinderen van groep 3 als de kinderen van groep 4 hebben de afgelopen 
weken niet stilgezeten. Naast de vakken rekenen, taal, spelling, lezen en schrijven 
hebben we ook wat energie gestoken in onze creatieve vaardigheden. Hier genoten 
de kinderen ontzettend van, met een muziekje op gaat het los in groep 3/4! 
Zie onze mooie creaties voor Halloween en Sinterklaas: 

   

Eind oktober werden wij blij verrast door de opa van Nova. Elke vrijdag ziet hij 
verschillende groepen van en naar de gymzaal lopen. De ene groep met een pauze 
hap, de andere zonder. Het brengt veel vreugde voor opa en oma. Hij deelde aan 
diverse groepen een lekker gezond appeltje uit. Dankjewel! 

   

En natuurlijk kan een kijkje in onze sinterklaashoek niet missen! Kinderen verkleden 
zich als sint of piet, presenteren het sinterklaasjournaal, pakken cadeaus in, schrijven 
verlanglijstjes of brieven aan sinterklaas. Sommige kinderen lopen met de zak (vol 
cadeaus) te slepen en komen tussen de les door de juf vertellen dat ze lief is geweest 
en haar schoen mag zetten. Kortom: een drukke, maar gezellige boel! 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws uit de groep: 
 
Groep 5/6 
 
In groep 5/6 zijn we voor de herfstvakantie gestart met de nieuwe methode 'GO!'.  
 

GO! is een afkorting voor geïntegreerd onderwijs. In deze methode worden de vakken 
wereldoriëntatie, burgerschap, taal en begrijpend lezen aangeboden.   
Samen met de groepen 5 en 6 zijn we gestart met het thema 'Nederland'. Met als doel 
dat de kinderen aan het eind van het thema meer informatie over de provincies weten 
én van ieder provincie de hoofdstad kennen. Iedere week staan twee provincies 
centraal.   
 

   
 

Bij deze twee provincies gaan de kinderen aan de slag met leesteksten, krijgen 
kinderen knutselopdrachten, gaan ze zelf op zoek naar nog meer informatie etc. De 
kinderen leren hier ook om met elkaar samen te werken én dat de mening van ieder 
kind telt.   

   
 

De komende weken zullen de GO lessen weer verder opgepakt gaan worden.   

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Wist je dat… 
 

→ … Daan uit groep 5 een jongerenlintje heeft ontvangen en je op de website 

van de school hier meer over kunt lezen? 

→… de bieb in het Gemeentehuis dicht is vanwege een verbouwing? Van 11 

tot en met 27 november zijn jullie welkom in de drie andere vestigingen van 
bieb Landgraaf-Onderbanken 

→ … wij vanwege de verbouwing van de bieb het leeshuisje van de bieb 

overgenomen hebben. Het leeshuisje staat te pronken in de hal voor de 
kleutergroepen. 

→ … 7 december nationale vrijwilligersdag is en dat wij ook heel blij zijn met 

de vrijwilligers op onze school. 

Nieuws uit de groep: 
 
Groep 7/8 
 
De eerste periode zit er alweer op in de 7/8 club! (onze naam die de kids zelf 
verzonnen en uitgekozen hebben) Wat gaat de tijd snel… Time flies when you’re 
having fun, en dat is het in groep 7/8. We hebben ons met volle energie gestort op 
verschillende fascinerende thema's, waarbij ontdekken, leren en plezier hand in 
hand gingen. 
  
Het verkennen van vakantiebestemmingen was een van de hoogtepunten tot nu 
toe. Samen hebben we veel onbekende landen ontdekt! De kinderen doken diep in 
de geografie, cultuur en tradities van deze nieuwe bestemmingen. Van de prachtige 
zandduinen in Namibië tot de majestueuze bergen van Nieuw-Zeeland, we hebben 
ons wereldbeeld verruimd door kennis te maken met diverse en boeiende landen 
over de hele wereld. 
  
Daarnaast hebben we ons ook verdiept in het thema identiteit, waarbij we niet 
alleen over onszelf hebben geleerd, maar ook begrip hebben gekregen voor 
verschillende perspectieven en achtergronden. We hebben ook gesproken over 
hoe om te gaan met groepsdruk, een belangrijk onderwerp dat duidelijk een 
behoefte vervulde bij de kinderen. 
  
Momenteel zijn we helemaal ondergedompeld in een totaal ander, maar even 
fascinerend onderwerp: sterrenkunde! De oneindige ruimte, de mysterieuze 
planeten en de fonkelende sterren hebben onze nieuwsgierigheid gewekt. Samen 
duiken we dieper in het universum, leren we over sterrenstelsels, ontdekken we de 
wonderen van de ruimte en stellen we ons vragen die ons vast naar ongekende 
hoogten leiden. (tip: houd ISY in de gaten we gaan u na het project uitnodigen om 

u te laten zien wat wij allemaal geleerd hebben over de sterren en daar verder 😉 ) 
  
Het is fantastisch om te zien hoe de kinderen zich in deze thema's vastbijten, 
vragen stellen en op onderzoek uitgaan. Hun nieuwsgierigheid en leergierigheid 
zijn bewonderenswaardig en vormen de kern van het onderwijs in groep 7/8. 
 

 
 
 

 
 


