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Belangrijke data 
 

- 26 oktober: studiemiddag 
- 2 november: studiemiddag 
- 7 november: studiemiddag 

Nieuws vanuit directie: 

Beste ouders/verzorgers, 

Wat gaat de tijd toch snel! Zo sta je op de 1e schooldag appeltjes uit te 
delen, en nu ligt de herfstvakantie alweer achter ons. De herfstperiode is 
ook de start van het griepseizoen. En helaas hebben onze leerkrachten ook 
wel eens te griep. We doen ons best als school om alle uitval op te vangen, 
maar ik reken op uw begrip als deze uitdaging soms te groot is. 

Marjo Brinkman 

 
 
Nieuws vanuit de school: 
 

Inmiddels is iedereen gewend aan zijn nieuwe groep. De meesters en juffen 
hebben veel aandacht besteed aan de Gouden Weken. Tijdens de Gouden 
weken is er veel aandacht voor de groepsvorming en een fijne sfeer in de 
klas. Op onze school vinden wij het erg belangrijk dat elk kind zich veilig 
voelt en zich naar zijn eigen mogelijkheden kan ontwikkelen.  
 
Voor de leerlingen van groep 8 zal dit schooljaar extra spannend zijn. 
Samen met hun ouders gaan deze leerlingen zich oriënteren op een nieuwe 
school. De open dagen voor het voortgezet onderwijs staan op ISY. Voordat 
deze leerlingen “uitvliegen” staan er nog veel activiteiten op het programma 
om samen mooie en blijvende herinneringen te maken.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws uit de groep: 
 
Groep 7 

In groep 7 hebben we de afgelopen weken niet stilgezeten. Vooral vrijdag 6 oktober 
hebben wij ons op sportief gebied flink uitgedaagd. Samen met de leerlingen uit groep 
7/8 en de leerlingen uit groep 8, hebben we deelgenomen aan het project K3 Pre-
event trappenmarathon. Hierbij hebben we onze eigen grenzen weten te verleggen en 
zijn we zo vaak mogelijk in anderhalf uur tijd de trappen bij Snowworld op- en terug 
naar beneden gerend of gelopen. Het record in onze groep is 6x het parcours 
afleggen. Een leerling uit groep 8 wist dit parcours zelfs 10 x binnen anderhalf uur tijd 
af te leggen. Het weekend erna, hebben de meeste van ons, onze spieren goed 
gevoeld. 

Mocht je nu denken, ik sta ook op de foto, op de Facebooksite van Forasevents zijn de 
foto’s te vinden. 

 

       

 

We hebben ook de eerste les van het GIPS project gehad, waarbij we spelenderwijs 
hebben kunnen ervaren hoe het is om te leven met een beperking, middels 
verschillende activiteiten. Zo hebben we onder andere een stukje in een rolstoel 
gereden, gelopen met een blinde geleide stok (terwijl we niks zagen), hebben we een 
potje dammen gespeeld (zonder onze handen hierbij te gebruiken) en hebben we 
kennis gemaakt met brailleschrift. De week na de vakantie wordt er dieper ingegaan 
op de beperkingen van de vrijwilligers en mogen de leerlingen hen vragen stellen. 

Alsof dat niet genoeg is, zijn we ook bezig met een project waarbij we nadenken over 
onze eigen identiteit. Wat en wie maakt, dat ik ben, wie ik ben? 

En ja……… we rekenen, lezen en spellen ook nog gewoon      . 

 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wist je dat… 
 

→… de kinderboekenweek een groot succes was? 

→… kinderen enorm hebben genoten van het boekenbal en deze week 

de foto’s op de website te bewonderen zijn? 

→ … de groepen 7, 7/8 en 8 voor de herfstvakantie hebben 

deelgenomen aan de trappenrun bij Snowworld? 

→ … in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober de klok een uur 

achteruit gezet wordt? 

→ … 18 november intocht van Sinterklaas is? 

 

Nieuws uit de groep: 
 
Groep 1-2 A 
 
Zo .... de eerste weken zitten erop en wat hebben we al veel gedaan! 
We hebben elkaar beter leren kennen. De 3 nieuwe kinderen in de klas zijn al 
(bijna) helemaal gewend en we genieten elke dag van elkaar. 
Wat hebben we al veel gedanst (op de tafels?!), gezongen, getekend en 
geknutseld. De papa's en mama's zijn al op bezoek geweest en ook die zijn al 
lekker gewend, haha. 
Het thema van de Kinderboekenweek 'Bij mij thuis' paste dan ook perfect. 
Natuurlijk hebben we ook al lekker aan de herfst mogen snuffelen,  
soep met balletjes gemaakt in de wokpan, lekker gesmuld van de koekjes, 
verjaardagen gevierd en vooral heel veel gelachen. Wist je dat je van lachen kunt 
leren? 
Echt wel want dat zijn de dingen die je niet meer gauw vergeet. 
 
Mees Martin 

 
Groep 3 

Wat verwachtingsvolle, gespannen gezichtjes zagen wij die eerste dag in groep 
3… Het is een hele overgang van groep 2 naar groep 3 en dat is altijd weer 
spannend. Nu gaan ze echt leren lezen en schrijven! 

Maar wat doen ze goed hun best, daar zijn we echt trots op! De eerste letters zijn 
al geleerd en we kunnen dus ook al woorden maken en lezen. 

Naast al die inspanning is er natuurlijk ook nog ruimte voor ontspanning! 

Op 26 september zijn we naar het theater geweest naar de voorstelling van 
Meester Kikker. In een grote bus ernaartoe, daarna in de grote donkere zaal 
kijken naar die hele leuke voorstelling. Ze hebben genoten! 

En nu is het alweer bijna herfstvakantie. Maar eerst werken we nog aan de 
Kinderboekenweek met het thema: Bij mij thuis. We kijken uit naar het boekenbal 
op 12 oktober. 

 

 
 


